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Goed om te weten ...

De Commissie Vorming en Toerusting van de gezamenlijke kerken in
Sassenheim en Warmond brengt al meer dan 25 jaar een gezamenlijk
programma uit.

Blijven leren

Leren houdt niet op na de schooltijd. We zijn nooit te oud om te leren. Het
icoon op het omslag van het programmaboekje is daar een mooi voorbeeld
van. Jezus geeft in de synagoge uitleg aan volwassenen. Met het
programma voor het nieuwe seizoen van Vorming & Toerusting valt er ook
weer veel te leren. Niet alleen over het maken van iconen, maar ook over
het maken van liturgisch bloemwerk in het najaar en in de Veertigdagentijd.
Of het maken van uw eigen levensverhaal in welke vorm dan ook. Kennis is
ook op te doen over de vele Bijbelverhalen, zoals dat van de zondvloed. En
Bas Ragas heeft samen met de landelijke kerk een theatershow gemaakt
over een aantal Bijbelverhalen. We wensen u een leerzaam seizoen toe en
hopen dat u zich voor een of meer activiteiten vooraf aanmeldt.

De Commissie Vorming & Toerusting

Aanmelden

We stellen het zeer op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt via het
aanmeldingsformulier of via de mail. De kosten van de avonden zijn € 3,00
per activiteit, tenzij anders vermeld. De adressen van de locaties vindt u op
de achterpagina. Mocht u verhinderd zijn een activiteit bij te wonen, terwijl u
zich wel hebt opgegeven, dan is het vriendelijke verzoek u af te melden bij
de coordinator van die avond. Indien u in bezit bent van e-mail, dan bij
voorkeur per e-mail. De geplande activiteiten gaan in principe altijd door. U
ontvangt dus geen bevestiging. Mocht echter door omstandigheden een
datum worden gewijzigd of een activiteit niet doorgaan, dan ontvangt
iedereen die zich heeft aangemeld hiervan bericht.



1  Cursus "Verhalen schrijven over je leven”

leder mens draagt een rugzakje vol ervaringen, belevenissen en verhalen.
Bij het ouder worden groeit vaak de behoefte om iets met die verhalen te
doen. Herinneringen worden belangrijker. We zouden er iets van kunnen
opschrijven, maar dat doen we niet zo vlug. Toch zouden we het misschien
best willen. Vandaar deze cursus, die bestemd is voor mensen die willen
proberen te schrijven over vroeger. Dat kan in de vorm van een compleet
levensverhaal, maar meestal niet. Er zijn ook andere manieren. Bijvoorbeeld
wat korte herinneringen, of een verzameling anekdotes, of misschien in de
vorm van een gedicht. De cursus is bedoeld om inspiratie op te doen, niet
om te vertellen hoe het moet. Wel kan mw. Ina van der Sar vanuit haar
ervaring deelnemers individueel daarbij helpen.

In zes bijeenkomsten wordt geoefend om herinneringen op te schrijven. Het
doel is dus niet, om met deze verhalen meteen het “hele leven” op papier te
krijgen. Wél om het ophalen van herinneringen te stimuleren en er woorden
aan te geven. Voor de sfeer in de groep zijn respect, vertrouwen en humor
van belang. Ervaring in schrijven is niet vereist, plezier hebben in taal en
verhalen weél.

Zes bijeenkomsten van twee uur, 1x in de 2 weken. De maximale groeps-
grootte is 8 deelnemers. Voor informatie kunt u bellen naar 06-51815613, of
mailen naar i.vandersar@ziggo.nl

Leiding: mw. |. van der Sar

Data : dinsdag 19 september, 3 en 17 oktober, donderdag 2
november, dinsdag 14 en 28 november 2023

Tijd: 13.30 — 15.30 uur, inloop vanaf 13.15 uur

Locatie: Blauwe Zaal, Julianakerk

Coordinatie: Tineke Braam

2 Franciscus van Assisi

Een middag over het leven van Franciscus van Assisi. &
Deze bijzondere monnik leefde van 1181-1226 na Chr. |
Enkele beschrijvingen van hem: de kleine arme, de
Troubadour Gods, de grootste Heilige van het £
Christendom. Enkele typerende uitspraken van hem:
‘Armoede is mijn geliefde bruid...” en ‘de Natuur is de
brug en de trap naar God...." Hij is de stichter van de
Orde der Franciscanen, ook wel de OFM wat betekent
Ordo Fratrum Minorum (de Minderbroeders). Hun &




kenmerk is Armoede en Dienstbaarheid. De orde kent honderdduizenden
volgelingen, mannen en vrouwen: franciscanen en clarissen en anderen.
We gaan met ds. John Fockens een middag in het spoor van Franciscus.

Inleider: ds. J.C. Fockens

Datum: donderdagmiddag 12 oktober 2023
Tijd: 14.30 — 16.00 uur

Locatie: Witte Zaal Julianakerk

Coordinatie: Tineke Braam

3 Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid

Dit is een bekende uitspraak van Belle van Zuylen
(1740-1805). Zij was een invloedrike vrouw met
originele gedachten en een oorspronkelijke leefwijze.
Al in haar eigen tijd was ze zeer beroemd en werd ze
veel voor lezingen gevraagd. Maar na haar dood

raakte ze wat in de vergetelheid. Ze komt nu voor in .
de canon van het selecte gezelschap van vrouwelijke -~
filosofen. Elke dogmatiek stond haar tegen, waar ze .

ook over schreef. Ze had contacten met bekende

denkers uit haar tijd en wist naast haar aandacht voor 7
maatschappij en filosofie ook ruimte te maken om te

componeren.

Op de bijeenkomst wordt na een inleiding gezamenlijk teksten gelezen van
Belle van Zuylen en gaan we daarover in gesprek.

Inleider: ds. K. Bezemer

Datum: donderdagmiddag 19 oktober 2023
Tijd: 14.30 uur-16.30 uur

Locatie: Parochiecentrum

Coodrdinatie: Jan Koeleman

4  Dankbaarheid: bloemschikken met Bijbelse gewassen

In de Bijbel worden in verhalen en teksten regelmatig bloemen, planten,
kruiden, vruchten en andere gewassen genoemd. Denk daarbij aan de
oliifooom, dadels, granaatappels, gerst, de wijnstok etc. Er wordt gesproken
over zaaien en oogsten. Nu de zomer voorbij is, na de oogst, mogen wij in
dankbaarheid terugzien op wat we het afgelopen jaar hebben mogen
ontvangen. Met gewassen die in de Bijbel genoemd worden gaan we o.l.v.
mw. Nelleke de Mooij een mooi herfststuk maken. Zij zal dan niet alleen



Bijbelse gewassen gebruiken, maar ook bloemen en planten die nu in het
hedendaagse Israél groeien en bloeien.

Voor deze workshop kunt u zich tot 15 oktober 2023 aanmelden. U hoeft
zelf niets mee te nemen, materiaal en gereedschap is aanwezig. De kosten
Zijn € 25-.

Bij voldoende belangstelling is er 's morgens en 's avonds een workshop.

Leiding: mw. N. de Mooij

Datum: woensdag 25 oktober 2023

Locatie: Bedrijfsruimte Bloomdezign, Wasbeeklaan 2 Warmond
Tijd: 10.00-12.00 uur of 19.30-21.30 uur

Coordinatie: Tineke Braam

5  Bijbelse verhalen stellen Jezus voor

Bijbelverhalen spreken niet vanzelf. Het is een klus om ze te verstaan. Geen
wonder. Het zijn verhalen uit andere tijden, andere culturen. En onze oren
staan naar onze tijd en onze cultuur. Dus is de vraag: hebben die verhalen
ons nu wat te zeggen of zijn ze stom geworden?

Ds. Tim Moll zegt zelf hierover: Voor mijzelf blijft het spannend en een
uitdagend avontuur om ze te lezen. Zeker als het gaat om woorden en
daden van Jezus. Zijn naam en betekenis vormen immers de kern van het
christelijk geloof. We lezen een aantal kernteksten rondom Jezus uit de
Evangelién. Hoe wordt hij aan ons voorgesteld? Voorkennis is geen
voorwaarde, belangstelling wel.

Inleider: ds. T. Moll

Data: dinsdag 7, 21 en 28 november 2023
Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: Witte Zaal, Julianakerk

Coordinatie: Arie van der Kooij

6 Vespers in de adventstijd

Een feest is er niet zomaar. Je kijkt er naar uit, je vraagt je af wat je ervoor
nodig hebt of wat er ontbreekt. En tussen de wimpers door zie je het al een
beetje voor je. Ook het kerstfeest kent een lange voorbereidingstijd. Teksten
uit het Oude Testament turen naar een verre horizon, een komend rijk. In de
geboorteverhalen in het evangelie, raakt de Heilige Geest telkens mensen
aan, die al iets zien van de vreugde die komt.



In een donkere periode van het jaar en de wereldgeschiedenis, willen we bij
elkaar komen in de Dorpskerk; midden in het dorp, midden in de wereld. Te
midden van mensen steken we het licht aan, warmen ons aan de aloude
woorden en oefenen het lied van de vrede.

In de adventstijd is er elke dinsdagavond in de Dorpskerk een vesper waarin
wij stil worden en ons richten tot God, die licht brengt in de duisternis.

Leiding: ds. M. Koster en ds. M. van Duijn

Datum: dinsdag 28 november, 5, 12 en 19 december 2023
Tijd: 19.15-19.45 uur

Locatie: Dorpskerk

Coordinatie: Tineke Braam

Ds. Martin Koster en ds. Marius van Duijn zijn beiden tijdelijk verbonden aan
de Protestantse Gemeente Sassenheim. Ds. Koster is belast met de
pastorale zorg in de gemeente; ds. Van Duijn begeleidt de sluiting van de
Julianakerk en de overgang naar de Dorpskerk.

De vespers zijn ook te beluisteren via kerkomroep.nl

7 Meer dan hout en steen: over kerksluiting en een deur naar de
toekomst openen.

De Boedelbak staat voor de deur. Je kijkt nog een keer in je oude kamer;
dag ouderlijk huis! Bedankt. Welkom studentenkamer! Een kerk is als een
huis: je woont er, je viert er feest, je rouwt en deelt het leven in alle ups en
downs. Soms zelfs een leven lang op dezelfde plaats, vaak als het volk
Israél onderweg: van de ene plek naar de andere. Hoe neem je afscheid
van zo’n huis? Wat laat je achter, wat neem je mee?

De Protestantse Gemeente Sassenheim is er al een tijd mee bezig. Andere
gemeenten ter plaatse of elders in de regio krijgen hier ook mee te maken.
Wat kunnen we van de ervaringen van anderen leren?

Welkom bij deze thema-avond, waar het boek ‘Meer dan hout en steen
alleen’ de rode draad vormt.

Inleider: ds. M. van Duijn

Datum: dinsdag 12 december 2023
Tijd: 20.00 uur-22.00 uur
Locatie: Havenkerk

Coordinatie: Arie Dwarswaard



8 Kerstsamenzang in de kerk van Sint Pancratius

Op weg naar het Kerstfeest is er op zondagmiddag 17 december om 15.00
uur een kerstsamenzang in de Sint Pancratiuskerk. Naast bekende liederen
die we gezamenlijk zingen, zal het koor Vivace, o.l.v. Arina Holwerda en
begeleid door Peter de Mol en Hedie van Velzen, enkele prachtige
kerstliederen ten gehore brengen. Daarbij wijst een bijzonder Kerstverhaal
ons de weg naar het feest van Jezus’ geboorte.

Aansluitend bent U van harte uitgenodigd voor koffie of thee of warme
chocolademelk.

krijgt het verhaal daarmee? Wat krijgen we dan mee aan
‘blijde boodschap’? Van harte uitgenodigd om mee te
doen!

Leiding: pastor P.A. Owel
Zang: koor Vivace
Datum: zondag 17 december 2023
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Sint Pancratius kerk
Coordinatie: pastor P. A. Owel

oy Vi ;
9 Samen Bijbellezen: Handelingen 2, 1-11 \A";” »’f
Samen lezen en ontdekken wat dit verhaal uit WD "-_ﬁ,_i?g::ﬁ ..
Handelingen ons wil vertellen. Waar verwijzen de f;-,{"}qjﬂ\fj -f;,*??;
beelden naar die worden gebruikt? Welke betekenis é\ifw» | 1{“\

2 ikl A 1
F IS :

Dhr. Hans van Wijk is RK pastoraal werker/geestelijk verzorger in Bernardus

Inleider: pastor J. A. H. van Wijk
Datum: maandag 8 januari 2024
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Aula fam. Vliem
Coordinatie: Jan Koeleman

10 Het verhaal van de vloed in de Bijbel en in Mesopotamié

Het verhaal van de zondvloed in Genesis, met de ark van Noach en de vele
dieren in de ark, spreekt sterk tot de verbeelding, en was daarom door de
eeuwen heen populair in de kunst, dit ondanks de dramatische inhoud ervan
(dood van mens en dier op aarde). Eind negentiende eeuw werden veel
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teksten uit het oude Mesopotamié ontcijferd,
waaronder het beroemde Gilgames-epos. De
onderzoeker die deze tekst probeerde te lezen wist
niet wat hem overkwam toen een onderdeel van dit
epos een parallel van het zondvloedverhaal bleek te
zijn. Inmiddels zijn meer versies over de zondvloed *
uit het oude Mesopotamié boven water gekomen.
Op de eerste avond maken we kennis met de versie
van het verhaal in het Gilgames-epos (ca 1000 v.C.),
met daarbij ook aandacht voor een nog oudere
versie (ca 1700 v.C.).

De tweede avond lezen we samen het verhaal van de vloed in Genesis 6-8.
Het zal blijken dat dit verhaal een beetje ingewikkeld in elkaar steekt.
Vragen die aan bod komen zijn: wat is de strekking van het verhaal in
Genesis, en hoe verhoudt het zich tot versies uit Mesopotamié€? Wat zijn
overeenkomsten en wat zijn verschillen?

Inleider: prof. dr. A. van der Kooij

Data: dinsdag 16 januari en 6 februari 2024
Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: 't Zenit, Warmond

Coodrdinator: Arie Dwarswaard/Tineke Braam

11 Heilige landen

Ooit was het Midden-Oosten een christelijke regio, met een schat aan
tradities. Helaas verlaten steeds meer christenen het Midden Oosten. Een
tragische ontwikkeling, want deze regio is helemaal verweven met het
christendom. Ds. Hedda Klip heeft enkele jaren Oude Testament en
Hebreeuws gedoceerd aan NEST, een oecumenisch opleidingsinstituut in
Beirut. Theologische studenten uit het hele Midden Oosten komen daar bij
elkaar om opgeleid te worden tot voorgangers van kerken in Armenié, Syrie,
Jordanié, Palestina en Libanon. Samen met deze studenten is Hedda op
bezoek gegaan bij de vele kerken en instituten van Libanon. Zij zal ons aan
de hand van enkele verhalen een inkijk bieden in die fascinerende wereld
van kerken, kloosters en kluizenaars van het Midden Oosten. Gelukkig zijn
nog veel kloosters bewoond. Er is veel te ontdekken! Daarna gaat zij met
ons in gesprek over de moderne ontwikkelingen die ervoor zorgen dat het
leven voor mensen steeds moeilijker wordt in het Midden Oosten.

Ds. Hedda Klip is sinds februari 2023 werkzaam als predikant in Voorhout.
Naast haar werk als predikant in Nederland (Nieuwerkerk; Ootmarsum)
heeft zij sinds 1994 ook in de wereldwijde kerk gediend, als docent in



Kameroen, Egypte (Cairo) en in Beiroet, en als predikant in Bazel. In 2020
promoveerde zij op het proefschrift getiteld: Deze bij name genoemden. Een
vorm-Kritische analyse van bijbelse genealogieén, met een speciale focus
op vrouwen.

Inleider: mw. dr. H.A. Klip
Datum: dinsdag 23 januari 2024
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: 't Zenit Warmond
Codrdinatie: Arie van der Kooij

12 Omgaan met dementie

‘Hij heeft het, zij lijdt eraan.’ Deze quote gebruikte Alzheimer Nederland
jaren geleden om aandacht te vragen voor mensen die lijden aan een vorm
van dementie en hun mantelzorgers. Deze avond staan we stil bij deze
ziekte. Bijna 300.00 mensen in Nederland lijden aan dementie. De kans dat
je er mee te maken krijgt is redelijk groot. Dit kan in je familie zijn, zoals je
ouders, je partner of het overkomt jezelf. Hoe dan ook het heeft impact. In
de avond staan we stil hoe om te gaan met onze naasten die veranderen.
Wat kunnen we voor hen betekenen en hoe gaan we om met moeilijke
vragen die opkomen bij deze ziekte? Hoe kunnen we nog steeds een
betekenisvolle relatie met iemand hebben die lijdt aan dementie? Welke rol
speelt ons geloof in het omgaan met de ander? Jan Joost Snoek hoopt met
ons dieper in te gaan op deze vragen.

Dhr. Jan Joost Snoek is geestelijk verzorger in het verpleegtehuis
Bernardus in Sassenheim.

Inleider: dhr. J.J. Snoek

Datum: woensdag 31 januari 2024
Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: Havenkerk

Coordinatie: Marjo van der Zanden

13 Vespers in de Veertigdagentijd

Een Vesperdienst behoort tot één van de
gebedstijden, waarmee aan een dag indeling en
invulling gegeven kunnen worden. Het idee om
de dag invulling te geven met  vaste
gebedsmomenten vinden we al terug in het Oude
Testament. We lezen daar dat het opdragen van
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het morgen- en avondoffer in de tempel gepaard ging met het
opzeggen van bepaalde psalmen. Het boek der psalmen vormt als het
ware het biddend hart van de Bijbel: een prachtig geheel van uit het
hart gegrepen gebeden, die voor elke lezer van welke tijd ook inspirerend
zijn. Op dinsdagavond komen we daarom samen in de Sint
Pancratiuskerk om deze gebeden gaande te houden.

Leiding: pastor P.A. Owel

Datum: dinsdag 20 en 27 februari, 5, 12, 19 en 26 maart 2024
Tijd: 19.15-19.45 uur

Locatie: Sint Pancratiuskerk

Codrdinatie: pastor P.A. Owel

De vespers zijn ook te volgen via kerkomroep.nl

14 Kloosterweekend

Een weekend in het gastvrije klooster van
St. Adelbert in Egmond. De abdij is een
plaats van rust, stilte en ontmoeting, waar we
op adem mogen komen. We leven op het
ritme van de gebedstijJden en maken kennis
met het kloosterleven van de
kloostergemeenschap. Daarnaast ontmoeten &
we elkaar rondom een spiritueel thema. "
Aan het weekend gaat een voorbereidingsavond vooraf, waaraan iedereen
verwacht wordt deel te nemen. We arriveren bij de Kklooster op
vrijdagmiddag en vertrekken zondagmiddag.

Informatie en schrifteliike aanmelding bij: mevr. Marja de Lange,
Zandslootkade 14b, Sassenheim, tel: 21 64 71; e-mail: langema@ziggo.nl.
De kosten zijn € 160,- p.p.

Leiding: pastor P.A. Owel en ds. T. Moll
Data: vrijdag 1 tot en met zondag 3 maart 2024
Plaats: de abdij van St. Adelbert in Egmond-Binnen.

15 Films op weg naar Pasen

Een feest vraagt voorbereiding. Dat hebben christenen altijd goed beseft
rondom het centrale feest: Pasen. Daar naar toe leven gaat niet vanzelf,
maar vraagt concentratie, inkeer en bezinning. Dat kunnen we ervaren in
diensten op zondag, maar ook in persoonliik gekozen momenten en
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manieren. Zo kunnen ook films verdieping geven. Na de film volgt meestal
een kort nagesprek. Titels van de films worden later bekend gemaakt.

Inleider: ds. T. Moall

Data: woensdag 6 en 20 maart 2024

Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: Kerkelijk Centrum Dorpskerk Sassenheim
Coordinatie: Arie van der Kooij

16 'In Gods Naam'

Acteur en zanger Bastiaan Ragas werd enkele jaren geleden geraakt door
de verhalen uit de Bijbel. Samen met ds. Ad van Nieuwpoort heeft hij zich
verder in deze verhalen verdiept. Hij ziet dat veel van zijn generatiegenoten
er onbekend mee zijn of ze hebben afgeserveerd op grond van eenzijdige
uitleg. Door het lezen en bestuderen van deze teksten is Ragas ervan
overtuigd geraakt dat deze verhalen ook van onschatbare waarde zijn voor
onze tijd.

Afgelopen jaar is er een theatershow ontstaan die in samenwerking met de
landeliike kerk komende maanden door Nederland trekt. De
samenwerkende kerken uit de Bloembollenstreek organiseren op 11 maart
in Theater Floralis deze show. Er is een middag- en een avondvoorstelling.
Kaarten voor deze voorstelling komen tijdig beschikbaar.

Leiding: dhr. B.J. Ragas

Datum: maandag 11 maart 2024
Tijdstip: 16.00 en 20.30 uur
Locatie: Theater Floralis, Lisse
Coodrdinatie: Arie Dwarswaard

17 Bloemschikken in de Veertigdagentijd

Gedurende het kerkelijk jaar wisselen de liturgische kleuren in de kerk om

ons voor te bereiden op de grote feesten als Kerstmis, Pasen en Pinksteren.
In de tijd voor Pasen zijn de kleuren paars, roze op zondag Laetare (zondag
Verheugt) en wit van de Opstanding. De workshop in het voorjaar van 2022
was een groot succes. Daarom herhalen we graag deze activiteit. Mw.
Nelleke de Mooij zal dit keer in deze workshop een ander element uit de
Veertigdagentijd belichten. Zij leert u stap voor stap om in het bloemstuk
door kleur en opbouw de weg naar Pasen te verwerken. Bij voldoende
belangstelling zal er ook in de ochtenduren een workshop worden gegeven.
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Voor deze workshop kunt u zich tot 1 maart 2024 aanmelden. U hoeft zelf
niets mee te nemen, materiaal en gereedschap is aanwezig. De kosten voor
deze avond zijn € 25-.

Bij voldoende belangstelling is er 's morgens en ’'s avonds een workshop.

Leiding: mw. N. de Mooij

Datum: woensdag 13 maart 2024

Tijd: 10.00-12.00 uur of 19.30-21.30 uur

Locatie: Bedrijfsruimte Bloomdezign, Wasbeeklaan 2, Warmond
Codrdinatie: Tineke Braam

18 Passieconcert rond het Stabat Mater

Het 'Stabat Mater' is een aangrijpend gedicht uit de Middeleeuwen dat vele
componisten heeft geinspireerd tot toonzettingen: van oeroud gregoriaans
tot nieuwe zettingen anno 2023. De dramatische tekst vertelt van de moeder
Maria die staat en medelijdt bij het Kruis.

In deze lezing, veelvuldig afgewisseld met live uitvoering door zowel de
dames- als herenensembles van de Schola Gregoriana, gaat dr. Rens
Tienstra dieper in op tekst en gregoriaanse vertoningen. Verdieping en
bezinning aan het begin van de Goede Week met eeuwenoude klanken.

Rens Tienstra studeerde achtereenvolgens Orkestdirectie, Compositie en
Kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam, en verdiepte zich
daarnaast in het Gregoriaans aan de conservatoria van Amsterdam, Den
Haag en Essen (D). Rens Tienstra is koorleider van Cappella pro Cantibus,
de Schola Gregoriana Noordwijk, de Schola Cantorum Oegstgeest en als
zanger verbonden aan de Schola Cantorum Amsterdam en Ensemble
Scholares (D). Als docent bereidt hij getalenteerde jongeren voor op een
studie in de kunsten, en is hij verbonden aan het Nieuw Amsterdams
Kinderkoor. Daarnaast treedt hij op als pianist of begeleider, is hij actief als
programmeur en arrangeur en geeft hij geregeld lezingen over allerhande
muzikale onderwerpen.

Leiding: dr. R. Tienstra

Datum: Palmzondag 24 maart 2024
Tijd: 20.00 uur

Locatie: Sint Pancratiuskerk
Codrdinatie: pastor P.A. Owel

Deze activiteit is ook te volgen via kerkomroep.nl
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19 Iconen: 'Vensters op de eeuwigheid’

Iconen horen vanouds bij de Oosters Orthodoxe
Kerk. Maar de laatste tientallen jaren is er in de
christelike kerken van het westen een
toenemende belangstelling voor de iconen. Een
icoon is een afbeelding van Christus, van de
Moeder Gods Maria, of van andere heiligen, van
Bijbelse taferelen of kerkelijke feesten. Een icoon
wordt wel ‘een venster op de eeuwigheid’
genoemd. Want kijkend naar een icoon en
biddend bij een icoon treedt men in verbinding
met God, met het hemelse, en kan men iets
gewaar worden van Gods Koninkrijk. Een icoon is
pas echt een icoon als deze gewijd is.

|

n S S
Sl e e o e S e W L

Piet van der Ploeg uit Noordwijk, die een bouwkundige achtergrond heetft,
raakte pas later in zijn leven geinteresseerd in het schilderen van iconen
volgens de oude oosterse traditie. Hij volgde cursussen in Amstelveen en in
enkele kloosters in Belgié, en geeft nu zelf cursussen icoon schilderen. Zelf
omschrijft hij deze als: ‘meditatief schilderen in groepsverband.’

Inleider: dhr. P. van der Ploeg

Datum: maandag 8 april 2024

Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: Parochiecentrum Sint Pancratiuskerk
Coordinatie: Jan Koeleman

0-0-0-0-0

Palliam

Palliam is in de Duin- en Bollenstreek het spiritueel centrum van Parochie
Sint Maarten dat geregeld bijzonder evenementen organiseert. ledereen die
zijn of haar leven wil verrijken met inspiratie, bezinning & ontmoeting is van

harte welkom. www.palliam.nl
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Agenda van Vorming en Toerusting 2023-2024

September
19 Mw. I. van der Sar

Oktober

3 +17 Mw. |. van der Sar
12 Ds. J.C. Fockens
19 Mw. ds. K. Bezemer
25 Mw. N. de Mooij

November

2 Mw. I. van der Sar

7 Ds. T. Moll

14 Mw. I. van der Sar

21 Ds. T. Moll

28 Mw. I. van der Sar

28 Ds. T. Moll

28 Ds. M. Koster / ds. M. van Duijn

December

5 Ds. M. Koster / ds. M. van Duijn
12 Ds. M. Koster / ds. M. van Duijn
12 Ds. M. van Duijn

17 Pastor P.A. Owel

19 Ds. M. Koster / ds. M. van Duijn

Januari

8 Pastor J. A.H. van Wijk
16  Prof. dr. A. van der Kooij
23 Mw. Dr. H.A. Klip

31 Dhr. J.J. Snoek

Februari

6 Prof. dr. A. van der Kooij
20 Pastor P.A. Owel

27 Pastor P.A. Owel

Maart

1-3  Pastor P.A. Owel / ds. T. Moll
5 Pastor P.A. Owel

6 Ds. T. Moll

12 Pastor P.A. Owel

13 Mw. N. de Mooij

19 Pastor P.A. Owel

20 Ds. T. Moll

24 Pastor P.A. Owel

26 Pastor P.A. Owel
April

8 Dhr. J. van der Ploeg

Verhalen schrijven Julianakerk
Verhalen schrijven Julianakerk
Franciscus van Assisi Julianakerk
Belle van Zuijlen Parochiecentrum
Bloemschikken Warmond
Verhalen schrijven Julianakerk
Bijbelverhalen stellen Jezus voor Julianakerk
Verhalen schrijven Julianakerk
Bijbelverhalen stellen Jezus voor Julianakerk
Verhalen schrijven Julianakerk
Bijbelverhalen stellen Jezus voor Julianakerk
Vespers in de Advent Dorpskerk
Vespers in de Advent Dorpskerk
Vespers in de Advent Dorpskerk
Meer dan hout en steen Havenkerk
Kerstsamenzang Sint Pancratiuskerk
Vespers in de Advent Dorpskerk
Samen bijbel lezen Aula fam. Vliem
Het verhaal van de zondvloed ‘t Zenit Warmond
Heilige landen ‘t Zenit Warmond
Omgaan met dementie Havenkerk

Het verhaal van de zondvloed ‘t Zenit Warmond

Vespers in de Veertigdagentijd Sint Pancratiuskerk
Vespers in de Veertigdagentijd  Sint Pancratiuskerk

Kloosterweekend Abdij Egmond
Vespers in de Veertigdagentijd  Sint Pancratiuskerk
Films in de tijd voor Pasen KCD

Vespers in de Veertigdagentijd  Sint Pancratiuskerk
Bloemschikken Warmond
Vespers in de Veertigdagentijd  Sint Pancratiuskerk
Films in de tijd voor Pasen KCD

Passieconcert rond Stabat Mater Sint Pancratiuskerk
Vespers in de Veertigdagentijd  Sint Pancratiuskerk

Iconen: Vensters op de eeuwigheid Parochiecentrum



Alle informatie is ook te vinden op de websites van de kerken:

Christelijke Gereformeerde Kerk Sassenheim:
www.havenkerksassenheim.nl

Sint Pancratius Kerk Sassenheim: www.parochiesintmaarten.nl
Protestantse Gemeente Sassenheim: www.pgsassenheim.nl
Protestantse Gemeente Warmond: www.pgwarmond.nl
Sint Matthiaskerk Warmond: www.parochiesintmaarten.nl

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Sassenheim/Lisse:
www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl

Adressen van de genoemde locaties:
Dorpskerk Hoofdstraat 217 Sassenheim

Aula fam. Vliem Jac. van Beierenlaan 4 Sassenheim
Havenkerk Bijweglaan 4 Sassenheim tel: 0252-228911
Julianakerk Julianalaan 6 Sassenheim tel: 0252-211884

Kerkelijk Centrum Dorpskerk
Westerstraat 8A Sassenheim

Parochiecentrum Sint Pancratius

Hoofdstraat 188 Sassenheim tel: 0252-211568
Sint Pancratiuskerk Hoofdstraat 188 Sassenheim tel: 0252-211568
't Zenit Herenweg 82 Warmond tel: 071-3011844

(achter de Protestantse kerk Warmond)

Drukwerk: Jaap van Leeuwen/Jaap Colijn, Drukkerij PG Sassenheim



